
Bedankt voor jouw interesse in deze boekenlijst. Op deze boekenlijst heb ik een
aantal boeken onder elkaar gezet dit de dood bespreekbaar maken. Uiteraard

kan dit ook met allerlei andere boeken (zie hiervoor mijn andere boekenlijsten).
Wanneer je op de foto's van de boeken klikt, kom je bij een verkooppunt uit.

Mijn gouden traan zet zich in voor het bespreekbaar maken van rouw en verlies
in het onderwijs: aandacht voor gouden tranen. Voor meer informatie of vragen

kun je via een van de volgende kanalen in contact komen met mij. 

www.facebook.com/mijngoudentraan

www.instagram.com/mijngoudentraan

info@mijngoudentraan.nl

www.mijngoudentraan.nl
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Het einde van Iemand, Floor Bal & Grootzus 
Vanaf groep 2
Een prentenboek voor de hele school! Juist omdat het over Iemand
gaat, en dus over iedereen, is dit een boek dat altijd waardevol is. Niet
alleen in acute situaties maar juist ook in het alledaagse leven van de
school hoort dit boek thuis.

Vogel is dood, Tiny Fisscher & Herma Starreveld
Vanaf groep 1
Het verhaal begint met een afbeelding. Pakkend, zoals het hele verhaal
is. En dan is de eerste zin: ‘Vogel is dood’. Eerlijke taal en korte zinnen:
precies wat jonge kinderen nodig hebben om meer te leren over de
dood. En ook precies wat jij als leerkracht (of andere volwassene) nodig
hebt om dit thema bij kinderen te introduceren en op een toegankelijke
manier bespreekbaar te maken. 

Dood, Nelleke Moot 
Vanaf groep 1
In dit boekje wordt het begrip dood prachtig en duidelijk uitgelegd. Met
ruimte voor alle invalshoeken op verlies en omgaan hiermee. 

Jij en de Dood, Elisabeth Helland Larsen & Marine Schneider
(vertaald door Alicja Gescinska)
Vanaf groep 2 

Een liefdevol verhaal over de dood die bij het leven hoort. En wanneer
je angst voor de dood voelt en even niet meer weet hoe je dit
onderwerp aan moet gaan, pak dit boek, lees en verstil. Een boek dat
kan ondersteunen in het integreren van de dood in het leven. Prachtige
zinnen en illustraties en zeker voor alle leeftijden.

Misschien is doodgaan wel hetzelfde als een vlinder worden, Pimm
van Hest & Lisa Brandenburg
Vanaf groep 2
De warme dialoog tussen kleinzoon en opa geeft rust en neemt je mee
in het onderwerp dood én leven. Het ondersteunt je in het gesprek met
een kind over de dood. 

Hoe zou het hierna zijn? Silvia y David Fernández & Mercè López
vanaf 4 jaar, vanaf groep 1 
Dit boek laat verschillende invalshoeken zien ten aanzien van de dood.
En dan meer specifiek ten aanzien van ‘afterlife’. In te zetten vanaf de
kleutergroep.
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Over de dood, Willewete, Sofie Jans & Madeleine van der Raad 
vanaf groep 2
De bekende Willewete serie heeft nu ook het onderwerp ‘Dood’
opgenomen in deze waardevolle reeks. Vanuit een verhaal over twee
kinderen die hun hond moeten missen, leren kinderen meer over de
dood en onderwerpen die hiermee te maken hebben. Zo wordt er door
middel van eerlijke informatie uitgelegd wat dood is. Ook wordt er
aandacht besteed aan verdriet, missen en herinneringen bewaren. 

Het alfabet voor groot verdriet, Uus Knops & Sassafras 
vanaf groep 1
De 'd’is van dood. In dit boek vol rijke taal over afscheid, verlies en
verdriet, staat heel mooi uitgelegd wat dood is. Dit stukje tekst met
concrete en eerlijke taal helpt je om in te tunen op de taal van kinderen.
De mooie illustratie  
 

. 
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